Vandaag maken wij kennis met Iman!

Een meisje dat woont in een flat in Diemen.

Samen met haar vader lazen zij over spannende avonturen.

Over ‘lesa en Hawa tot in de late avonduren.

Haar vader vroeg: “Heb jij ook zin in een speurtocht?
Dat vind jij ook leuk, toch?”

“Jal”, zei Iman.
Haar vader zei: “Oke, begin maar gauw je spullen bij elkaar te zoeken.

lk weet al welke kant wij op moeten!”






Zij maakte een hele lijst.

Samen met haar familie gingen zij op reis.

Zij kwamen langs allemaal verschillende steden.

Langs Tilburg, Brussel en Parijs.

Langs de landen Belgié, Frankrijk
en Spanje op het eind!






In de verte zag zij gebouwen, bergen en palmbomen.

Iman was in Qurtubah aangekomen!
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